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In deze nieuwsbrief nemen we je mee op een bij -

zondere reis naar Benin, waar geloof, uitdagin-

gen in Afrika en de kracht van ontwikkel-

ingswerk samenkomen. De uitnodiging om op

een conferentie voor missionarissen in Afrika

te spreken leek eerst ongewoon voor mij als

specialist in ontwikkelingswerk. Maar deze er-

varing bood diepere inzichten in de ontwikkel-

ing van zendingswerk in Afrika.

Wim & Nienke

VERANDERENDE TIJDEN

Tijdens de conferentie kwamen de verhalen over

evangelisatie in West-Afrika tot leven, maar

ook werd een zorgwekkende trend zichtbaar: de

groeiende weerstand tegen het christendom in

Afrika. Volgens de organisatie Open Doors neemt de

vijandigheid tegen christenen in Afrika toe, waarbij

1 op de 5 christenen in Afrika wordt vervolgd (zie

kaart) omwille van het evangelie! Dit onderstreept

de noodzaak van nieuwe methoden om het evangelie

te delen.

GEMEENSCHAPSONTWIKKELING ALS BRUG

Traditionele evangelisatiemethoden stuiten op

steeds meer hindernissen. Ontwikkelingsprojecten,

zoals het bouwen van putten en tuinen blijken essen-

tieel om vertrouwen op te bouwen en toegang te kri-

jgen tot gemeenschappen.

PECH OP DE PATIO
Het begon allemaal op onze patio: Nienke zat achter

Raquel aan en viel. Ze deed niets bijzonders, gleed

uit en—heel ongelukkig—brak haar elleboog op vier

verschillende plekken. Toen de dokter vroeg hoe het

gebeurde, was het antwoord vaag: “we weten het

niet precies, maar het doet erg veel pijn”.

De eerste twee dagen bracht wij door op de

spoedeisende hulp, wachtend om gezien te worden.

Uiteindelijk kregen we goede foto’s en bleek dat een

operatie noodzakelijk was. Die vond iets later plaats.

Op vrijdag 22 maart zag alles er goed uit. We zijn

dankbaar en opgelucht over het verloop. Het is

moeilijk voor Nienke omdat ze het rustiger aan moet

doen: ze kan bijvoorbeeld Raquel niet optillen en

dat is een uitdaging. We waarderen gebed voor het

genezingsproces en zijn dankbaar voor het Spaanse

zorgsysteem dat tot nu toe een grote hulp is geweest,

ondanks dat we af en toe lang moesten wachten!

https://www.opendoors.nl


Vandaar de uitnodiging om te spreken op deze conferentie, om te delen hoe we Gods liefde ook kunnen tonen

door praktisch bezig te zijn!

In de ruim twee uur durende presentatie deelde ik praktische voorbeelden en vertelde ik verhalen over hoe

men door God gegeven talenten en praktische gaven kan inzetten voor de verspreiding van het evangelie. Ook

benadrukte ik het belang van goed om je heen kijken naar welke talenten er in de kerken zijn om in te zetten.

EEN WERELDWIJDE KIJK

Terwijl de weerstand tegen het christendom in Azië

al langer bekend is, vraagt de situatie in Afrika nu

ook om aandacht. Met een toenemend aantal aan-

vallen op christenen is het duidelijk dat we onze in-

spanningen moeten verdubbelen.

Soms word ik gevraagd of onze reizen niet gevaar-

lijk zijn. Vaak lachen we dat weg en reageren we

met: “Het evangelie is juist nodig in landen waar vei-

ligheid niet vanzelfsprekend is”. Ja, er zitten risico’s

aan ons werk en als grote blanke val ik in Afrika al-

tijd op! Maar dat verandert onze missie niet!



WERK IN AFRIKA
In 2021 bezocht ik voor het eerst Afrika. We zijn nu in 2024 en op dit moment zijn we actief betrokken bij pro-

jecten in vijf landen. Dit is een grote prestatie, maar het toont ook de urgentie aan. Er zijn fondsen beschikbaar

om deze projecten te starten en om partners te helpen met hun waterprojecten.

Vorig jaar ontmoette ik Emmanuel tijdens onze WASH & WELL-trainingsbijeenkomst. Hij was geïnteresseerd

en wilde meer leren over waterprojecten en hygiëne. Hij vertelde dat hij de kans had gekregen om als bijbelver-

taler te werken. Hij koos voor een project om bij een stam te werken, ver weg van zijn familie.

In een poging om door de stam geaccepteerd te worden, legde hij een waterput aan. Zijn eerste project was

‘technisch’ een succes, maar hij slaagde er niet in een relatie met de gemeenschap op te bouwen of vrijwilligers

aan te trekken.

Na onze training merkte hij hoe onze aanpak hem hielp. Ook al lijkt het op kleine schaal, we kunnen een veran-

dering en impact maken in deze gemeenschappen. Belangrijker nog, we bieden een platform om het evangelie

te delen. Het verhaal van Emmanuel wil ik graag met jullie delen. Zijn naam betekent ‘God met ons’. En dat is

precies wat nodig is: als wij aanwezig zijn, is God aanwezig, en als God aanwezig is, gebeuren er dingen.

In 2024 boren we samen onze eerste well met Emmanuel.

VEILIGHEID
Misschien ben je door deze nieuwsbrief een beetje geschrokken over de realiteit van het werken in Afrika. In

dit deel wil ik het hebben over hoe we onze risico’s beperken en hoe we nadenken over veiligheid.

Reach Beyond zorgt goed voor ons en er is altijd een veiligheidsplan voordat we op reis gaan. Communicatie is

het belangrijkste voor onze veiligheid. Ik heb een klein modemapparaatje bij me dat zorgt voor verbinding: of

het nu via telefoon is, via 5G, of via de satelliet, ik kan altijd communiceren. Daarnaast kan Reach Beyond (en

natuurlijk Nienke) via het modemapparaatje ook zien op welke locatie ik ben.



Daarnaast bereiden we altijd een zogenaamde get-away-bag voor: een tas voor noodsituaties met daarin bij -

voorbeeld onze paspoorten, eerste hulp, simkaarten en extra contant in verschillende valuta’s.

Bovendien worden wij door Reach Beyond speciaal getraind om in deze landen te reizen en goed voorbereid

te zijn. Voordat we gaan maken we een risicobeoordeling. Hoe is de situatie? Wat zou er allemaal kunnen

gebeuren? Wat is meer of minder waarschijnlijk? We houden onze vinger aan de pols om te zien wat er gebeurt.

Plannen behoeden je niet voor moeilijke situaties, maar maken je er wel van bewust.

CONTACT

Wilt u reageren op het verhaal van Wim en
Nienke of heeft u een vraag? Stuur ze gerust
een e-mail; ze waarderen contact.

• wdegroen@reachbeyond.nl.

WIM EN NIENKE SPONSOREN

Wilt u eenmalige of vaste giftgever worden?
• Klik hier voor het online formulier.
• Of geef via een eenmalige of periodieke

overschrijving op onderstaande rekening.

NL46 RABO 0300 2268 37
Stichting Reach Beyond Nederland te

Hendrik Ido Ambacht
o.v.v. Wim en Nienke

mailto:wdegroen@reachbeyond.nl
https://www.reachbeyond.nl/personnel/911/
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